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Voorwoord 
 

 
 

Zondag 15 september 2024 is het begin van het kerkenwerk in de periode 

tot en met augustus 2025. Over het thema van deze startdag,  

Bronnen van inspiratie, gaan we vanaf januari tijdens het groothuisbezoek 

met elkaar in gesprek. Ondergetekende, ds. Nicolette Vlaming en ds. Rianne 

van Zessen zullen in het najaar ingaan op de vraag wie of wat ons 

persoonlijk bezielt. Elk van ons doet dat als gast in een van de deelnemende 

gemeentes. Een andere gezamenlijke activiteit is het dauwtrappen met 

Hemelvaart, dat wordt afgesloten met een viering in de schuur van de 

fam. Bouwstra, Oldeclooster 8 in Hartwerd. Naar aanleiding van een 

verzoek is bijbel studie opgenomen in het winterwerk. Wie door wil praten 

over Israël en de Palestijnen is van harte uitgenodigd om zich voor deze 

gesprekskring aan te melden. Nieuw is een workshop van Fanny Regts, 

waarbij je op een blanco kaart een eigen collage samenstelt met behulp van 

aanwezige afbeeldingen. Meer inzicht in jezelf is wat het op kan leveren. De 

bijbelclub van Tywerthiem is op het eind van vorig seizoen gestopt. Andere 

activiteiten zijn gebleven. We hopen met het huidige aanbod velen te 

inspireren. 
 

Door de activiteitengids, via de website en de kerkapp aan te bieden, 

houden we de papieren oplage beperkt. In de Jacobikerk en It Bynt zijn 

exemplaren voor belangstellenden verkrijgbaar. Het kerkblad ‘Oer de Brêge’ 

vormt een andere bron van wat er die periode gebeurt. 
 

We nodigen u van harte uit om mee te doen. 
 

Kom in beweging en laat je inspireren! 
 

Ds. Marten Dijkstra 
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Data en onderwerpen op volgorde van data.  
 

September 2024 

Begin sept. 1e afspraken * Geloofsopvoeding. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 
15 sept.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt.  
 

Oktober 2024 

… * Omgaan met verlies. Opgave en frequentie in overleg met ds. Marten Dijkstra. 

… * Tomáš Halík, geduld met God. Opgave en frequentie in overleg met ds. Marten Dijkstra. 
9 okt.* Wie of wat bezielt mij? In Easterein. Opgave via email riannevanzessen@gmail.com 

14 okt.* Meditatie (open avond). Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 

20 okt.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt.  

…* Aanschuiftafel in it Bynt. Opgave via email sunshinejenp@outlook.com 

28 okt. *Bidden in de kring. In Jacobikerk. Opgave niet nodig.  
29 okt. *Voor de preek uit. Opgave via email martends@outlook.com 
 

November 2024 

4 nov.* Meditatie. Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 

6 nov.* Bijbelstudie. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 

6 nov.* Fryske riders vertellen. 

10 nov.* Zin op zondag dienst. Opgave niet nodig. (Mee doen? Zie gids.). 

16 nov.* Roemenië: Healing the world. Opgave bij ds. Marten Dijkstra. 

16 nov.* Filmavond: Une affaire de Gout. Opgave niet nodig.  

17 nov.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt.  

18 nov.* Leesgroep in de bibliotheek. Aanmelden via email wommels@bnf.nl 

21 nov.* Wie of wat bezielt mij? In Wommels. Opgave via email predikant@kerkeasterein.nl 

24 nov.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt (gedachtenisdienst). 

25 nov.* Bidden in de kring. In Jacobikerk. Opgave niet nodig.  

25 nov.* Meditatie. Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 

28 nov.* Bijbelstudie. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 
 

December 2024 

4 dec.* Voor de preek uit. Opgave via email martends@outlook.com 

15 dec.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt.  

16 dec.* Meditatie. Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 
17 dec.* Leesgroep in de Jacobikerk. Aanmelden via email hvhouten@planet.nl 

18 dec.* Bijbelstudie. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 

18 dec.* Wie of wat bezielt mij? In Lollum. Opgave via email martends@outlook.com 

23 dec.* Bidden in de kring. In Jacobikerk. Opgave niet nodig.  
 

Januari 2025 

ergens jan. * Groothuisbezoek. Opgave via contactpersoon; daarna indeling en data. 

13 jan.* Meditatie. Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 

16 jan.* Bijbel lezen met oog voor Israëlisch/Palestijns conflict. Aanmelden bij ds. M. Dijkstra. 

19 jan.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt. 

19 jan.* Napraten over de kerkdienst. Opgave niet nodig. 

23 jan.* Bijbelstudie. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 

 

mailto:riannevanzessen@gmail.com
mailto:bosmajelly@kpnmail.nl
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26 jan.* Zin op zondag dienst. Opgave niet nodig. (Mee doen? Zie gids.). 

27 jan.* Bidden in de kring. In Jacobikerk. Opgave niet nodig.  

29 jan.* Leesgroep in de bibliotheek. Aanmelden via email wommels@bnf.nl 
 

Februari 2025 

3 febr.* Meditatiegroep. Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 

4 febr.* Bijbel lezen met oog voor Israëlisch/Palestijns conflict. Aanmelden bij ds. M. Dijkstra. 

5 febr.* Bijbelstudie. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 

6 febr.* It Bynt. Persoonlijke collage maken. Opgave via email info@fannyregts.nl 

… febr.* Zangdienst. Opgave niet nodig. 

8 febr.* Filmavond: As it is in heaven. Opgave niet nodig. 

13 febr.* Voor de preek uit. Opgave via email martends@outlook.com 

16 febr.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt.  

20 febr.* Bijbel lezen met oog voor Israëlisch/Palestijns conflict. Aanmelden bij ds. M. Dijkstra. 

24 febr.* Bidden in de kring. In Jacobikerk. Opgave niet nodig.  

27 febr.* Bijbelstudie. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 
 

Maart 2025 

3 mrt.*   Meditatie. Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 

11 mrt.* Bijbel lezen met oog voor Israëlisch/Palestijns conflict. Aanmelden bij ds. M. Dijkstra. 

13 mrt.* Leesgroep in de Jacobikerk. Aanmelden via email hvhouten@planet.nl 

16 mrt.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt. 
19 mrt.* Bijbelstudie. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 

23 mrt.* Napraten over de kerkdienst. Opgave niet nodig. 

24 mrt.* Meditatie. Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 

31 mrt.* Bidden in de kring. In Jacobikerk. Opgave niet nodig. 
 

April 2025 

7 apr.* Meditatie. Opgave via email bosmajelly@kpnmail.nl 

8 apr.* Voor de preek uit. Opgave via email martends@outlook.com 

10 apr.* Bijbelstudie. Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. 

20 apr.* Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt. 

28 apr.* Bidden in de kring. In Jacobikerk. Opgave niet nodig. 

30 apr.* Voor de preek uit. Opgave via email martends@outlook.com 
 

Mei 2025 

18 mei * Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt.  

25 mei * Zin op zondag dienst. Opgave niet nodig. (Mee doen? Zie gids). 
26 mei * Bidden in de kring. In Jacobikerk. Opgave niet nodig.  

29 mei * Dauwtrappen (lopen of fietsen in de vroege ochtend). Opgave niet nodig.  
 

Juni 2025. 

15 juni * Kinderoppas/kindernevendienst in it Bynt. 
 

Augustus 2025 

23 aug * Boottocht voor 55-plus. Informatie via Oer de Brêge middels opgaveformulier. 

 

mailto:wommels@bnf.nl
mailto:bosmajelly@kpnmail.nl
mailto:info@fannyregts.nl
mailto:martends@outlook.com
mailto:bosmajelly@kpnmail.nl
mailto:hvhouten@planet.nl
mailto:bosmajelly@kpnmail.nl
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mailto:martends@outlook.com
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Bijbelstudie 
Bij het zoeken van een commentaar op Jeremia kwam ik op het spoor van  

Hetty Lalleman. Zij doceert Oude Testament in Londen en heeft een aantal 

bijbelstudies gemaakt over de Psalmen, getiteld: Leren vertrouwen op God (2023, 

64 pp; prijs: € 11,00). Dat levert genoeg aanknopingspunten op tot gesprek en 

uitwisseling van persoonlijke verhalen. Het is de bedoeling om de gekozen psalm te 

lezen, toe te lichten, op je in te laten werken en erover in gesprek te gaan. Waar 

haakt het bij je? Waar liggen vragen? Wat neem je eruit mee? De auteur reikt ook 

zelf vragen en suggesties aan voor verwerking en overdenking. Iedere bijeenkomst 

staat op zichzelf, zodat het mogelijk is om naar eigen mogelijkheden aan te 

schuiven op die data waarop men kan. 

Plaats en tijd : It Bynt, van 10-11.30 uur. 

Data  : afwisselend op woensdag en donderdag: 6 en 28 november, 

18 december, 23 januari, 5 en 27 februari, 19 maart en 10 april. 

Aanmelden : opgave bij Marten Dijkstra, email: martends@outlook.com 

telefoon 06-21655961. 

 

 

Een persoonlijke collage maken 
In deze workshop ga je in stilte een collage maken op een blanco kaart.  
Dit is een meditatieve activiteit. Het is een mooie manier om in verbinding met  
je intuïtie, je innerlijke wijsheid te komen. 

Je pakt afbeeldingen waartoe je je aangetrokken voelt en dan ga je 
knippen/scheuren en plakken. Je hoeft er niet bij na te denken, je hoeft er niet 
creatief voor te zijn, het ontstaat vanzelf. 
Uiteindelijk heeft de kaart die je maakt of het proces ervan je iets te vertellen:  

een inzicht, een boodschap. 
Je hoeft niets mee te nemen, alle materialen zijn aanwezig. 
Plaats en tijd : It Bynt, 19.45 uur. 

Datum : donderdag 6 februari. 
Aanmelden  : informatie bij Fanny Regts, email info@fannyregts.nl of  
  telefoon 06-29910453. 
 

 

 

 

Bezinning 

mailto:martends@outlook.com
mailto:info@fannyregts.nl
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Fryske riders vertellen  
Zoals iedereen kan weten zijn er de afgelopen periode  

veel acties geweest om Oekraïne te helpen aan producten, 

kleding en apparatuur. Op uitnodiging van de ZWO 

vertellen Atze Veldstra, Jappie Tiemersma, Klaas Abma en Ype Talsma van hun 

reisbeleving.  

Plaats en tijd : Jacobikerk om 20.00 uur. 

Datum : 6 november (meteen na de dankdienst, die begint om 19.30 uur). 

Aanmelden : niet nodig (blijf lekker zitten na de dienst of kom om 20.00 uur). 

 

 

Geloofsopvoeding 
Met vier stel jonge ouders (van wie later een afviel) kwamen we vorig seizoen 

enkele keren bij elkaar voor ontmoeting en gesprek. Onderwerpen die aan de orde 

zijn geweest: hoe ga je om met regels (vanuit de geloofstraditie) en waar leg je de 

grens? Kerst; wat is er mogelijk bij God en waar bid je dan voor?  

De gelijkenis in Lucas 15: 11-32 over een vader en twee zonen, van wie één het 

avontuur opzoekt , maar later berooid terugkeert. Het Pinksterfeest. De behoefte 

tot contact met andere ouders is de motivatie om ook in dit seizoen door te gaan.  

Plaats en tijd : bij een van de deelnemers thuis; van 20.30-21.45 uur. 

Data : in september wordt de eerste datum vastgelegd; volgende data 

worden per keer afgesproken. 

Aanmelden : wie interesse heeft kan contact opnemen met Marten Dijkstra, 

email: martends@outlook.com of telefoon: 06-21655961.  

 

 

Groothuisbezoek 
Waar haal jij je inspiratie vandaan? 

Vorig jaar boden we keukentafelgesprekken aan als een vorm voor mij en de 

gemeente om nader kennis met elkaar te maken. 

Men kon zich bij Willeke de Vries opgeven, waarna een indeling werd gemaakt. 

Nu wordt er voor een andere opzet gekozen. In plaats van een algemene opgave 

willen we per sectie huisbijeenkomsten organiseren, hetzij overdag, hetzij op een 

avond. Zo nodig bundelen we secties. Uitnodigingen worden door de 

desbetreffende wijkouderling of -assistent rondgebracht.  

Ditmaal sluiten we met het thema aan bij de startdag. Wat vormt voor ons een bron 

van inspiratie? 

 

 

mailto:martends.@outlook.com
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Zijn er verhalen, geloofstradities of personen, die voor ons tot voorbeeld zijn, die 

ons hebben gevormd tot de persoon die we zijn? Met respect voor elkaar proberen 

we te verkennen hoe ieder erin staat. Kaarten op tafel vormen een aanzet tot 

gesprek. Waar mogelijk ben ik als predikant van de partij.  

Plaats en tijd : bij een gastadres thuis op een ochtend (10-11.30 uur), 

 middag (15-16.30 uur) of avond (20-21.30 uur),  

afhankelijk van de mogelijkheden.  

Data  : vanaf januari op een doordeweekse dag.  

Aanmelden : opgave bij de contactpersoon, die op de uitnodiging staat vermeld. 

Daarna krijgt men bericht van de datum en plaats waar men wordt 

verwacht. 

 

 

Israël 
Welke positie neem je in als het gaat om Israël, Palestijnen en hun aanspraken op 

een en hetzelfde gebied? In het verleden spraken de overwinningen van Israël in 

oorlogen met buurlanden tot de verbeelding. Hoe een klein land het voor elkaar 

kreeg om de vijand te slim af te zijn en terug te drijven, ook als het was verrast 

door een inval. Vliegtuigkapingen en brute aanslagen bij bushaltes brachten 

sympathie op voor een bevolking, dat moet leven onder dreiging van terreur. 

Soldaten met een wapen over de schouder zijn een vertrouwd straatbeeld in 

Jeruzalem. Maar het onrecht en de achterstelling dat Palestijnse burgers 

ondervinden, laten ook een andere kant zien van de medaille. 

In enkele preken heb ik me over deze zaken uitgesproken. Nu wil ik ruimte bieden 

om erover in gesprek te gaan. Dat doe ik aan de hand van het boek van oud-

hoogleraar Oude Testament Walter Brueggemann, Uitverkoren volk? 

Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict (2017, 79 p.p.; voor 

€10,00 te bestellen bij Kairos Sabeel). In vier hoofdstukken werkt hij dit thema uit 

met gespreksvragen op het eind. 

Plaats en tijd : It Bynt, aanvang: 20.00 uur.  

Data : donderdag 16 januari, dinsdag 4 februari, donderdag 20 februari en 

dinsdag 11 maart. 

Aanmelden : opgave bij Marten Dijkstra, email: martends@outlook.com of 

telefoon: 06-21655961. 

 

 

 

 

 

mailto:martends@outlook.com
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Leesgroep 
Houd je van lezen en ben je toe aan verdieping? Of vind je het leuk om je 
ervaringen van boeken te delen met anderen? Dan is de leesgroep wel wat voor 

jou. Welkom. 
De boeken die we gaan lezen: 
 

Luister  Sacha Bronwasser 
Het boek Luister neemt de lezer mee naar het Parijs van de jaren tachtig en nu. 

Sacha Bronwasser beschrijft het Parijse leven in een roman die tot nadenken stemt. 
Ze wekt Parijs tot leven in deze roman over een au pair. Soepel en trefzeker voert de 
schrijver de spanning op in een zoektocht naar identiteit en erkenning. 
 

Nirwana  Tommy Wieringa 

De geschiedenis van een grootvader bepaalt het heden van een kleinzoon. Gevierd 
kunstenaar Hugo Adema stamt uit een roemruchte familie die al decennia haar 
stempel op de moderne tijd drukt. Zijn grootvader Willem Adema stichtte een 
offshore-imperium na een dubieuze rol in de Tweede Wereldoorlog. Wie is deze 

man die sommigen vereren als een held en anderen beschouwen als een geslepen 
opportunist? 
 

Schemering  Philippe Claudel 
In een ingedut dorp aan de rand van een keizerrijk in het midden van Europa wordt 

in een ijskoude winter de plaatselijke priester dood aangetroffen. Zijn hoofd is 
verbrijzeld door een steen. Wie kan deze man zo hebben gehaat? Heeft het zin om 
je te verzetten tegen de onstuitbare loop der gebeurtenissen?  
 

Hard land  Benedict Wells 

Dit is een verhaal van een jongen die zijn moeder verliest, geschreven tegen de 
achtergrond van de jaren tachtig in een leeglopend dorp in Missouri. Sam, de 
vijftienjarige hoofdpersoon, beleeft een fantastische zomer met drie vrienden 
waarin hij zich zo vrij als een vogel kan voelen en alle ruimte krijgt van zijn ouders. 

Zijn moeder is ernstig ziek en maakt zich zorgen om Sam. Zij gunt hem de ruimte en 
houdt Sam in het ongewisse over haar ziekte. 
Aan het eind wordt Sam in één klap in de werkelijkheid geplaatst. 

Plaats en datum: 
Maandag  18 november 2024 Luister   Bibliotheek 
Dinsdag  17 december 2024 Nirwana   Jacobikerk 
Woensdag 29 januari 2025  Schemering  Bibliotheek 

Donderdag 13 maart 2025  Hard land  Jacobikerk 
Tijd  : 19.30 uur 
 
Aanmelden : voor Bibliotheek  wommels@bmf.nl 

    voor Jacobikerk   hvhouten@planet.nl 
Coördinatie : Hink van Houten 
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Roemenië: Healing the world 
Op 3 oktober reis ik af naar Roemenië om deel te nemen aan een conferentie met 

Hongaars sprekende collega’s van maandag 7 tot en met woensdag 9 oktober in 

Györgyfalva ten zuiden van Cluj. De eerste dagen ben ik te gast bij  

ds. Sándor Varró in Sibiu. Op de zondag zal ik samen met hem voorgaan in twee 

diensten. Tijdens de studiedagen bespreken we het boek van de in 2020 overleden 

Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks, Een gebroken wereld heel maken. 

Verantwoordelijk leven in tijden van crisis (2016). Aan ons is de vraag op welke 

wijze wij als predikant en als gemeente proberen om op een positieve manier een 

bijdrage te leveren in het leven van mensen op de plek waar we zijn. Gekoppeld 

hieraan is de vraag uit welke geloofstradities wij dan putten. Wat is onze bron van 

inspiratie? Over deze studiereis wil ik een presentatie geven.  

Plaats en tijd : afhankelijk van de belangstelling in It Bynt of in de kerk,  

aanvang: 10.00 uur. !!! (tijd is gewijzigd) 

Datum : zaterdag 16 november. 

Aanmelden : opgave bij Marten Dijkstra, email: martends@outlook.com of 

telefoon: 06-21655961. 

 

 

 

 

Tomáš Halík, Geduld met God 
Met een groepje van drie gemeenteleden bespraken we vorig seizoen het boek 

‘Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.’ (2016), van de 

internationaal bekende Tsjechische priester-theoloog Tomáš Halík (geb. 1948).  

We zijn er niet mee klaar gekomen en met de deelnemers van toen wordt een 

nieuwe datum vastgelegd, vermoedelijk eind september. Het zal dan gaan over zijn 

gedachten over Pasen (hoofdstuk VIII). Mocht iemand interesse hebben om hier  

bij te zijn, laat het weten.  

Plaats en tijd : It Bynt, aanvang: 20.00 uur. 

Datum/data : afspraken in overleg met de deelnemers.  

Aanmelden : opgave bij Marten Dijkstra, email: martends@outlook.com of 

telefoon: 06-21655961.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martends@outlook.com
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Wie of wat bezielt mij?  
Welke bijbelse persoon of tekst heeft een speciale betekenis voor mij?  

Op deze vraag zullen de predikanten Marten Dijkstra, Nicolette Vlaming en  

Rianne van Zessen vanuit een eigen invalshoek ingaan. Dit gebeurt op drie avonden, 

eerst in Easterein, dan in Wommels en daarna in Lollum. Een ieder, die hierbij wil 

zijn, is welkom, ongeacht de gemeente waartoe men behoort.  

Graag wel van tevoren opgeven bij de desbetreffende spreker, zodat we een idee 

hebben hoeveel mensen er zijn te verwachten.  
 

Plaats en datum: 

Easterein, sacristie Martinikerk; woensdag 9 oktober: ds. Rianne van Zessen. 

Aanvang: 19.30 uur. 

Aanmelden: email: riannevanzessen@gmail.com  telefoon 06-48480271. 
 

Plaats en datum: 

Wommels, It Bynt, Terp 21; donderdag 21 november: ds. Nicolette Vlaming. 

Aanvang: 19.30 uur. 

Aanmelden: email: predikant@kerkeasterein.nl  telefoon 06-14454766. 
 

Plaats en datum:  

Lollum, ’t Lokaal, Kerkstraat 10 (tegenover de Hubertuskerk); woensdag 18 december: 

ds. Marten Dijkstra. 

Aanvang: 19.30 uur. 

Aanmelden: email: martends@outlook.com  telefoon 06-21655961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boattocht 
Fryslân is o sa moai! 

Mei-inoar te farren is mei-inoar genietsje. 

Ienris yn ’t jier geane wy mei de boat it wide Fryske wetter op. 

De kâns dat jo tidens it farren op in plakje terjochte komme wer’t jo oant dy tiid gjin 

weet fan hiene is grut. 

 

Diaconaal 

mailto:riannevanzessen@gmail.com
mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:martends@outlook.com
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De doelgroep is alle doarpsgenoaten fan fiifenfyftich jier en âlder dy’t Fryslân wolris 

fanôf it wetter besjen wolle. Monsterje in kear oan, jo krije d’r fêst gjin spyt fan. 

Plaats en tijd: 23 augustus 2025, Wommels instap, Snits opstap. 

Aanmelden : via formulier (komt in OdB). 

Foar ynfo kinne jo skilje mei: Ype Talsma, tillefoan 06-10079914. 

 

 

Comforters  
Een zeer actieve groep dames die al enkele 

jaren zogenaamde troostdekens maakt van 

afgedankt katoenen materiaal.  

Zijn ze helemaal klaar dan zijn het ware 

kunstwerken en gaan ze naar landen waar  

ze erg nodig zijn. Ben je nieuwsgierig dan  

altijd welkom om eens te komen kijken 

wanneer ze aanwezig zijn in It Bynt.  

Heb jij nog katoenen lappen liggen waar je niets mee doet (geen frutsels), 

dekbedhoezen die niet meer worden gebruikt of katoenen haak- en breigaren? 

Breng het gerust naar It Bynt (tijdens Repair café op de 2e en 4e zaterdag van de 

maand). De dames die de mooie comforters maken kunnen het katoenen materiaal 

zeker gebruiken. 

Plaats en tijd : It Bynt om- en nabij 09.00 uur.  

Data : wisselend op de maandagmorgen wanneer de dekens worden 

samengesteld. Data weet de contactpersoon. 

Aanmelden : altijd welkom om eens te komen kijken! 

Contactpersoon: Sietske de Vries, telefoon 06-22735025. 

 

 

Het Repair Café 
Vanaf 2017 actief in Wommels.  

We hopen weer veel mensen te kunnen helpen met spullen die kapot zijn en 

mogelijk door een kleine reparatie weer jaren kunnen worden gebruikt. 

Denk daarbij aan tuingereedschap, kleine timmerklusjes, alles waar een 220V 

stekker aan zit of kleine naaiklusjes. Kom eens langs, kijk eens rond en laat je door 

de technische mensen informeren wat we zoal doen. Repareren is vaak de moeite 

waard. Koffie en thee is er ook dus gezellig langskomen voor ‘een bakje’ kan altijd.  

Plaats en tijd : It Bynt van 10.00 – 12.00 uur.  

Data : elke 2e en 4e zaterdag van de maand. 

Contactpersoon: Tineke Viëtor, telefoon 331710. 
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Doppen inleveren: Dat kan wanneer het Repair Café open is. 

We sparen schone plastic- en bierdoppen. Graag deze doppen gescheiden 

inleveren!! Door ze in te leveren sparen we het milieu en we steunen goede doelen 

zoals het KNFG en Diabetesfonds. 

 

 

 

 

 

 

 

Commissie Bijzondere Diensten 
De zomer is bijna voorbij en we kijken uit naar een mooi najaar en hopelijk een 

echte winter! Zoals ieder jaar willen we in februari weer een Johannes de Heer 

zangdienst organiseren. We hebben nog geen precieze datum, maar we houden u 

op de hoogte via Oer de Brêge, website en kerkapp. We hopen u, zoals ieder jaar, 

weer in grote getale te mogen begroeten. 

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen om deze 

en andere mooie bijzondere diensten te organiseren. Onze commissie bestaat 

momenteel uit vier ervaren mensen, maar er is altijd ruimte voor nieuwe mensen 

en nieuwe ideeën! Wie interesse heeft of meer informatie wil, kan bellen met 

Helma Jellema 0515-331464. Graag tot ziens in een bijzondere dienst! 

Plaats en tijd: houd de Oer de Brêge, website en de kerkapp in de gaten. 

 

 

Bidden in de kring 
Ter onderscheiding van de bid- en dankstond voor gewas en arbeid is de  

aanduiding voor het maandelijkse gebed voor situaties in de gemeente en de 

wereld om ons heen veranderd in ‘Bidden in de kring’. Maar de invulling blijft 

hetzelfde als vorig seizoen. Het doel is om situaties in gebed te brengen van 

mensen uit onze eigen kring en de gemeenschap waar we wonen. In opbouw lijkt 

het op een viering met een lezing ter bezinning, enkele liederen en na een 

moment van stilte de gebeden zelf, eventueel van tevoren toegelicht.  

Vanwege de sfeer komen we bijeen in de kerk, maar als het daar te koud is, wijken 

we uit naar de consistorie in de toren. In wezen is het niets anders dan wat je zelf 

ook thuis kunt doen, met dit verschil dat er een stukje vrijmoedigheid bij komt 

kijken om hardop te bidden waar anderen bij zijn. 

In stilte meebidden kan natuurlijk ook.  

 

 

Liturgisch 
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Plaats en tijd : Jacobikerk, van 19.00-19.45 uur. 

Data  : maandagen 28 oktober, 25 november, 23 december, 27 januari,  

24 februari, 31 maart, 28 april en 26 mei. 

Aanmelden : opgave is niet nodig. Wie erbij wil zijn, is welkom, ongeacht   

  kerkelijke achtergrond. 

Inlichtingen : Marten Dijkstra, email: martends@outlook.com  

of telefoon: 06-21655961.  

 

 

Kinderoppas / Kindernevendienst  
Op de derde zondag van de maand (behalve in juli en augustus) is er tijdens de 

kerkdienst oppas en kindernevendienst aanwezig in It Bynt.  

Vanaf 9.15 kunnen de kinderen worden gebracht in It Bynt. 

Er is een gezamenlijk moment in de ‘voorkamer’ met aandacht voor vertellen en 

zingen. Kinderen voor de kindernevendienst gaan daar dan vervolgens met een 

eigen verwerking aan de slag. De jongere kinderen kunnen dan in de ‘achterkamer’ 

spelen. Tegen het einde van de kerkdienst komen we terug in de kerk en is daar ook 

nog kort een afsluitend moment. 

Data:  elke derde zondag van de maand (behalve juli en augustus). 

Contactpersoon: Antje van Schepen, telefoon: 06-11315375. 

   Lijkt het u / jou leuk om aan te sluiten als vrijwilliger bij 

   de oppas/ kindernevendienst? Meld je dan aan!  

 

 

Liturgiekoor 
Iedere vrijdagavond van 19:00 - 20:00 uur oefenen we in de Jacobikerk de liederen 
die de komende zondag worden gezongen in de dienst. Ook zingen we 
meerstemmige liederen en mogen we zo nu en dan onze medewerking verlenen in 
de dienst. Dit alles doen we onder de bezielende leiding van Doeke van Wieren. 

Wees welkom om je bij ons te voegen.  
Zoals bij de meeste koren kunnen er vooral meer bassen en tenoren bij.  
Willeke de Vries is contact persoon, maar je hoeft je niet aan te melden. 

Kom gewoon langs. Welkom !  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martends@outlook.com
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Meditatie 
In onze drukke, geplaagde wereld kan meditatie 

een weldadig rustpunt vormen. Bovendien helpt 
mediteren om steeds terug te keren naar wat er 
het meest toe doet in je leven. In Wommels 
bestaat al langere tijd een meditatiegroep. 

Elk seizoen beginnen we met een open avond.  
Ben je nieuwsgierig en wil je een keer meedoen, 
dan ben je van harte welkom. Het is niet nodig  

om ervaring met meditatie te hebben. 
Na de open avond volgt een serie van acht 
meditatieavonden, om de twee à drie weken.  
Elke avond beginnen we met stiltemeditatie. 

Voor de tweede meditatieoefening gebruiken we meestal een tekst uit de 
christelijke traditie. Daarna drinken we een kopje thee en is er ruimte voor 
uitwisseling. De begeleiding doet ds. Saskia Leene (werkzaam bij Nij Kleaster). 
Voor meer informatie kun je contact met haar opnemen s.leene@ziggo.nl  

telefoon.06-29439394. 
Plaats en tijd : It Bynt, maandagavond 19.45 -21.15 uur. 

Data  : open avond 14 oktober (gratis) 

4 november, 25 november, 16 december, 13 januari, 

3 februari, 3 maart, 24 maart en 7 april (kosten € 3,- per keer). 

Aanmelden : Jelly Bosma, telefoon 06-25418116 of bosmajelly@kpnmail.nl 

 

 

Voor de preek uit 
Bij het uitwerken van een preek kun je beter inspelen op mogelijke reacties op wat 

er is gelezen, wanneer je die van tevoren al kent. Bij het terughalen van oude 

preken valt mij op dat ik nogal eens tot dezelfde associaties kom. Ieder heeft zo zijn 

eigen perspectief. Het kan mij helpen om van anderen te horen wat hen 

bezighoudt. Om hier achter te komen, zijn er een paar dagen gereserveerd waarbij 

de desbetreffende leesgedeelten worden doorgenomen. Desgewenst worden deze 

van tevoren aan de deelnemers doorgegeven. Maar dat is niet nodig om aan deze 

bijeenkomsten deel te nemen. Zonder voorbereiding kan men erbij zijn. 

Plaats en tijd : It Bynt (werkkamer of andere ruimte indien nodig),  

van 19.45-21.00 uur. 

Data  : dinsdag 29 oktober, woensdag 4 december,  

donderdag 13 februari, dinsdag 8 april en woensdag 30 april. 

Aanmelden : opgave bij Marten Dijkstra, email: martends@outlook.com of 

telefoon: 06-21655961.  

 

mailto:s.leene@ziggo.nl
mailto:bosmajelly@kpnmail.nl
mailto:martends@outlook.com
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Weeksluiting 
Iedere week, met uitzondering van de zomervakantie-periode, wordt er een 

weeksluiting gehouden in de kerkzaal van Nij Stapert. Welkom zijn de bewoners van 

Nij Stapert en de aanleunwoningen maar ook dorpsgenoten weten de weg te 

vinden!  De dienst wordt verzorgd door wisselend predikanten en vrijwilligers. 

Zou je hier ook aan mee willen werken dan kan dat via aanmelding bij onze scriba 

Willeke de Vries. 

Plaats en tijd : kerkzaal Nij Stapert om 14.30 uur.   

Data : iedere vrijdagmiddag. 

Aanmelden : niet nodig, ieder is welkom! 

 

 

Zin op Zondag-diensten 
Zin op Zondag staat voor een dienst die nét even anders is: 

-voorbereid door een groepje gemeenteleden (nieuwe deelnemers zijn van harte 

welkom!) in samenwerking met ds. Marten Dijkstra; 

-invulling van de dienst rondom een zelfgekozen thema, actueel of op andere 

manier iets dat ons bezig houdt; 

-eigen inbreng van teksten, muziek en liederen, waaronder meestal ook een 

modern lied om naar te luisteren; 

-soms een beetje interactief, soms met een sketch of een filmpje; 

-altijd een bijzondere viering die je niet wilt missen! 

Plaats en tijd : zondagochtend in de Jacobikerk 

Data  : 10 november, 26 januari en 25 mei. 

Aanmelden  : niet nodig! 
Deelnemen aan de voorbereiding dan contact opnemen met ds. Marten Dijkstra, 

email: martends@outlook.com  of telefoon: 06-21655961 of met  
Petra van der Sluis, telefoon 332265 of sunshinejenp@outlook.com 
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Aanschuiftafel in It Bynt 
Vandaag heb ik zin in een kopje gezelligheid 

een lepeltje liefde, twee klontjes vriendschap en 

een gevuld geluk. Dat is precies wat de  

AANSCHUIFTAFEL is: genieten van het samen 

zijn met mensen waar je anders niet zo vaak bij  

aan tafel zit in combinatie met een lekkere maaltijd. 

Elke keer staan er diverse gerechten op tafel: keuze genoeg. En na het toetje wordt 

een laatste kopje gezelligheid geserveerd, daarna gaat ieder weer naar huis. Wat wil 

je nog meer? 

De doelgroep is IEDEREEN die het gezellig vindt om met anderen aan tafel te zitten, 

dus schroom niet om een keer mee te eten.  

Met een paar vrijwilligers bereiden we de maaltijd voor, hiervoor kan je je ook 

opgeven (nieuwe koks → nieuwe recepten!) Kosten:  ± € 5,00 p.p.  

Plaats en tijd : zaterdagavond, It Bynt 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. 

Datum : 1e keer ± eind oktober, overige data worden later bepaald: als je 

aangeeft dat je mee wilt doen, krijg je hierover bericht. Houd de 

zondagse afkondigingen en de kerk-app in de gaten. 

Aanmelden : informatie bij Petra van der Sluis, telefoon 332265 of 
sunshinejenp@outlook.com  of via intekenlijst in de hal van de kerk. 

 
 

 Dauwtrappen 
Met hemelvaart is het op vele plaatsen de gewoonte om vroeg in de ochtend een 

wandeling te maken, als de dauw nog op het veld ligt. Deze traditie pakken de 

kerkelijke gemeenten Burgwerd-Hartwerd-Hichtum, Easterein, Kubaard, 

Lollum-Waaksens en Wommels-Hidaard gezamenlijk op met een wandeltocht langs 

de plek van het vroegere klooster Bloemkamp.  

De route is 5,7 km lang en start en eindigt bij het informatiepunt van de  

fam. Bouwstra, Oldeclooster 8 te Hartwerd. Hier verzamelen we ons om 7.15 uur  

en vertrekken om 7.30 uur. Na afloop van de tocht is daar om 9.30 uur een korte 

viering in hun schuur. 

 

 

Ontmoeting 

mailto:sunshinejenp@outlook.com
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Tegelijkertijd met de wandeling is er ook de mogelijkheid om, voorafgaand aan de 

kerkdienst, deel te nemen aan een gezamenlijke fietstocht. Deze start bij It Bynt 

Terp 21 in Wommels en eindigt eveneens bij de boerderij aan Oldeclooster 8.  

Net als bij de wandeling kunnen de deelnemers zich om 7.15 uur verzamelen en is 

het vertrek om 7.30 uur. Een ieder die hieraan mee wil doen, is welkom!  

Datum : Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei. 

 wandeltocht vanaf Oldeclooster 8, Hartwerd. 

 fietstocht vanaf It Bynt, Terp 21, Wommels. 

Aanvang : 7.30 uur. !!!!!!! 

Aanmelden : niet nodig.  

 
 

Filmavonden  
 

Une Affaire de Gout 
Een film uit het jaar 2000. 

In het Engels wordt het A Question of Taste of A Matter of Taste. 
In het Nederlands zouden we zeggen “Een kwestie van smaak.” 
Het gaat over een arme ober die door een excentrieke rijke zakenman wordt 
gevraagd om voor hem te werken als zijn persoonlijke voorproever. 

Er ontstaat een merkwaardige afhankelijke relatie tussen de beide mannen die 
steeds onaangenamer wordt en dreigt beide levens te vernietigen. 
Een verhaal over macht, beïnvloeding en manipulatie. 

Plaats en tijd : Jacobikerk, 20.00 uur. 
Datum : zaterdag 16 nov. 2024. 
 
 

As it is in Heaven 
Een film uit het jaar 2004. 
Na een inzinking keert een wereldberoemde dirigent terug naar zijn veraf gelegen  

Noord Zweedse geboorteplaats om te herstellen. Hij probeert een nieuwe start te 
maken en inspireert het plaatselijke kerkkoor door ze kennis te laten maken met 
hun innerlijke muziek. 

Een ontroerende film, voor sommigen misschien bekend maar zeer de moeite 
waard om te zien en te horen. 
Plaats en tijd : Jacobikerk, 20.00 uur. 
Datum : zaterdag 8 febr. 2025. 

Aanmelden : niet nodig  
Inlichtingen bij organisatoren Bate Wijnja en Coby Fledderus 
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Napraten over de kerkdienst 
Na afloop van een vroege kerkdienst is er koffie en thee achter in de kerk. Soms 

reageren mensen nog op wat er is gezegd. Net zoals dat wel gebeurt bij het uitgaan 

van de kerk of naderhand op de kerkapp. Soms worden persoonlijke situaties 

gedeeld. Heel af en toe spreken mensen mij op straat aan. Toen dat een keer ging 

over wat er wordt gemist in de viering, kwam bij mij het idee op om een paar keer 

gelegenheid te geven voor een nagesprek. Dan schep je immers een goede 

gelegenheid dat kerkgangers zich kunnen uiten en is het mogelijk om daar dieper 

op in te gaan. Om te voorkomen dat het blijft steken bij een soort van evaluatie, 

komen er in het nagesprek vragen aan de orde, die betrekking hebben op ieder 

persoonlijk: Wat heeft jouw aandacht getrokken? 

Waar zou je verder op in willen gaan? Wat zou je mee willen geven aan de 

voorganger en de aanwezigen? Wat neem je mee uit de dienst (en het nagesprek)?  

Plaats en tijd : in de consistorie onder de toren, aansluitend op de kerkdienst,  

bij een kop koffie of thee (kort, maximaal drie kwartier). 

Data  : 19 januari en 23 maart. 

Aanmelden : Zonder opgave van tevoren kan men meegaan met mij als 

voorganger (Marten Dijkstra). 

 

 
Omgaan met verlies 
Het doet wat met je als iemand die je lief is, komt te overlijden. Ook als er meer  

dan een jaar overheen is gegaan, blijft het verlies voelbaar. Soms kunnen emoties  

je zo ineens overvallen. Hoe ga je om met al die wisselende stemmingen en 

ervaringen? Je kunt je afvragen hoe dat bij anderen is. Je kunt boeken lezen over 

rouw. Maar wat je ook verder kan brengen, is het delen van verhalen met anderen 

die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Voor dat doel wordt deze vorm van 

kringwerk aangeboden. De beide deelnemers van het vorige seizoen gaan niet door. 

Als er behoefte is, zal een nieuwe groep worden gestart. 

Plaats en tijd : Consistorie in de toren van de Jacobikerk, 

bij voorkeur van 10.00-11.30 uur of in de avond van 19.00-20.30 uur. 

 Data : het kan starten zodra er minimaal twee belangstellenden zijn maar 

een groter aantal is wenselijk, tot maximaal 8 personen.  

Data en frequentie in overleg.  

Aanmelden : opgave is mogelijk bij Marten Dijkstra,  

email: martends@outlook.com of telefoon 06-21655961. 
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Ûnder de toer 
Elke dinsdagmorgen even een bakje en een praatje in de toren van de Jacobikerk. 

Er is iedere week een gastvrouw aanwezig. Ook is er dan de mogelijkheid in de 

kerk rond te kijken of even te bezinnen in alle stilte. 

Plaats en tijd : Jacobikerk van 10.00 tot 11.30 uur. 

Data : iedere dinsdagmorgen. 

Aanmelden : niet nodig. Altijd welkom. 

Contactpersoon: Djoke Walda, telefoon 06-37445474  

 
Vitality 
Een sportieve doe-groep die elke dinsdagmorgen een uurtje actief bezig is met 

laagdrempelig bewegen. 

We hebben inmiddels een leuke groep en beleven elke week op een ontspannen 

manier de opstart van een door-de-week-se-dag. 

De laatste dinsdag van de maand drinken we samen koffie in It Bynt.  

Plaats en tijd : zwembad ‘de Klomp’ om 09.00 uur. 

Data  : iedere dinsdagmorgen. 

Aanmelden : altijd welkom om eens te komen kijken! 

Contactpersoon: Froukje Lanting, telefoon 06-42578803 
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